HET HART-DENKEN WEKKEN
Introductie - Zomerweek

Met de aanduiding »hart-denken« verwijst Rudolf Steiner naar de nieuwe
manier van denken voor onze tijd. Zelf heeft hij deze in zijn boeken als
»openbaar geheim« gehanteerd. Een nieuwe innerlijke rijkdom opent zich,
wanneer je zijn boeken als gedachten-partituren denkend meebeleeft.
Deze weekis bedoeld om het wezen daarvan op het spoor te komen. Stap
voor stap verkennen we de dimensies ervan. Ook kunstzinnige oefenin-
gen (euritmie, boetseren) zullen daarbij een welkom hulpmiddel vormen.
Centraal zal staan een korte tekst van Rudolf Steiner uit de Filosofie van de
vrijheid. Een week voor mensen die hun denken willen scholen!

Start: zondagavond 26 juli 2026, 19.30-21.00 uur.
Dagdelen ma t/m do: 9.00-13.30 uur en 16.30-20.00 uur.
Einde: vrijdag 31 juli rond 13.30 uur.
Deelname: € 450,-. [Incl. volledig verzorgd
(biologisch*) middag- en avondeten]
Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers.

Plaats: De Werfklas, Culemborg.
Aanmelding via: het.hartdenken.wekken@gmail.com

Cursusleiders:
Cornelis van der Zwet
(tekstlezing, euritmie; leerkracht van De Werfklas; volgde jarenlang intensieve
cursussen op dit gebied bij Florin Lowndes en Sylvia Weyand in Duitsland)
Dulcibelle Nauta
(boetseren; leerkracht van De Werfklas)




